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UBI TU: WAAR ZIJN WE HEEN GEGAAN? 
 

Begin juni naar Bulgarije gevlogen. Onze bus was daar al naar toe: dochter en  

twee kleinkinderen zijn groot genoeg om die weg te brengen. De bus blijft in 

Bulgarije.  

Onze zoon komt ons ophalen in Sofia. Vanuit ons huis in Popovtsi  bezoeken we 

 Hristo en Kirylka in Nova Zagora; vrienden maar ook ons gastechtpaar voor de 

 kampen. Goede afspraken kunnen maken welke gemeenten we uitnodigen en  

natuurlijk de data.  We bezoeken ook Femke in Sofia, jarenlang teamlid voor de  

kampen en outreaches, die de liefde vond in Bulgarije en daar een gezinnetje  

en werk heeft. En natuurlijk bezoeken we Mira die net bevallen is van haar  

tweede kindje. We hebben gepland begin juli naar Nederland te gaan voor  

mijn oogarts. 

  
 

UBI TU... WAARHEEN GING JE? 

UBI ES.... WAAR BEN JE? 

QUID AGIS.... HOE GAAT HET? 

 

 

 
 

 

  

TO GO  

OR NOT 

TO GO,  

THAT 

WAS THE  

QUESTION 

UBI ES.... WAAR BEN JE? 
Terug uit Sofia voelt Albert zich niet goed. Maandag naar het ziekenhuis. Vrijdag een week later 

naar huis in Popovtsi. Zware tijd: geopereerd aan maag en darmen en 17 kilo lichter. Klaar voor 

langdurige revalidate, leren eten en drinken. Overleg in de familie: we moeten wijs zijn en onze 

kamp- en engelse les=plannen afblazen en aldus geschiedde. Terug naar Nederland. Moeilijke reis 

en na een week weer in het Arnhemse ziekenhuis wegens verhongering en uitdroging. Nu terug in 

Dieren: leren eten en drinken en lopen. Het gaat goed dank zij hulp van Sjannie, kinderen en  

buren en veel gebed door velen. En niet te vergeten: God op de eerste plaats maar ook prima 

(para-)medische hulp in Bulgarije en Nederland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 QUID AGIS.... HOE GAAT HET? 
Het gaat goed met ons. Sjannie is moe.. ik ben moe omdat het niet vlugger gaat. 

Het allermooiste nieuws: het team heeft een kamp opgepakt en een minikamp gegeven: eigen 

initiatief en eigen ideeen. Mensen die ons andere jaren ook helpen ingeschakeld en wij hebben 

alleeen maar gefaciliteerd en wat adviezen gegeven: discipelschap werkt. Wij wisten dat we 

toegewijde teamleden hadden. Maar dit: ongekend. Hierna een rapportage van hen: Engels maar 

wel met foto’s.  

We hebben wel steun voor het bejaardenhuis en de weeskinderen in Stara Zagora aangeboden: 

Engelse les en oma-dagen zijn voor een ander jaar. 

  In de vorige nieuwsbrief vertelden we vol vertrouwen wat onze plannen zijn 

voor dit jaar. En wat zaken er omheen. 

Deze nieuwsbrief bevat informatie hoe het liep en loopt en.. nog steeds vol 

vertrouwen. 

 



 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimi’s verhaal: origineel veel langer, in detail: heb je belangstellig dan laat je het weten. 

   Probably it's important to say that first of all I believe that this was not "my idea" but something that God 
   put into my heart since I would rarely initiate something that big by myself. Overall I had a tough week     
   before the camp and left almost all the preparation for the last moment but God made everything till the  
  last detail perfect. In spite of my unpraparation, worries and tiredness.  
  For official ending we prayed personally for everyone and it was such a great time! They even insisted on     
  praying for us which was sweet! We also gave them little gifts 
  And something crucial – we wouldn't make it without the help and support of Hristo! I am forever thankful!  
  So basically the short time we were together was so full and intense that it will stay in my heart for a long 
  time! We miss you and can't wait to do this together again!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  ERE WIE ERE TOEKOMT: allemaal op hun manier betrokken

ALLEMAAL HUN BIJDRAGE 

 
  ERE WIE ERE TOEKOMT:EEN MINIKAMP  

ALLEMAAL HUN BIJDRAGE 

Team van lnr: Mira, Bobby, Emma, Mimi, Laura, Isus en Tinka. 
  is. Maar dat wordt teezettee wel duidelijk. Zie het team hieronder vln: 

 

 

 

 

STEUN 

We kunnen en willen niet zonder 

steun van familie, sponsoren, 

bevriende kerken en organisaties.  .  

Ontzettend bedankt voor 

belangstelling, bemoediging, gebed, 

financiën. 

De Bulgarijerekening is: 

Rafael Den Bosch  

NL83INGB0006727610  

met vermelding “Bulgarije” 

 

Contact met ons:  

albertvanbrunschot@live.nl 

sjannievanbrunschot@gmail.com 

mobiel Albert: 0641594975 

mobiel Sjannie 0655936891 

 STEL DAT JE DEZE NIEUWSBRIEF HEBT GELEZEN. DAT 

PLANNEN LEUK IS, MAAR DAT PLANNEN KWETSBAAR 

ZIJN. EN ACTIVITEITEN TOCH DOORGAAN. MISSCHIEN 

IETS VOOR JOU OM ER DAN TE ZIJN. HET GAAT OVER 

ZIJN KONINKRIJK, 

 

CHALLENGE   

 

STEL DAT JE: 

- een andere vakantie wilt    

- God beter wilt leren kennen 

- jezelf beter wilt leren kennen 

- wilt werken in een team 

- een avontuur in een andere cultuur aandurft 

- je creativiteit niet kwijt kunt 

 

WAAROM ZOU JE DAN NIET  meehelpen met (één van) de 

kampen? Info bij Albert en Sjannie,                 

email albertvanbrunschot@live.nl of  

maak een afspraak 0641594975 

   

     Mimi vertaald: 
 

 Waarschijnlijk is het belangrijk om te zeggen dat ik ten 
eerste geloof dat dit niet 'mijn idee' was, maar iets dat God 
in mijn hart heeft gelegd, omdat ik zelden zo iets groots zelf 
zou initiëren. Over het algemeen had ik een moeilijke week 
voor het kamp en liet ik bijna alle voorbereiding voor het 
laatste moment, maar God maakte alles tot in het kleinste 
detail perfect. Ondanks mijn gebrek aan voorbereiding, 
zorgen en vermoeidheid. Voor de officiële afsluiting hebben 
we persoonlijk voor iedereen gebeden en het was zo'n 
geweldige tijd! Ze stonden er zelfs op om voor ons te 
bidden, wat lief was! We gaven ze ook kleine cadeautjes. 
En iets cruciaals – we zouden het niet hebben gekund 
zonder de hulp en steun van Hristo! Ik ben voor altijd 
dankbaar! Dus in feite was de korte tijd die we samen waren 
zo vol en intens dat het nog lang in mijn hart zal blijven!  
We missen je en kunnen niet wachten om dit samen weer 
te doen! 
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