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Laten we samenkomen in Geest-vervuld 
gebed 
 
Foursquare-president Randy Remington moedigt ons aan om met 
‘structuur, toewijding en rekenschap’ te bidden. 
 
Geestvervuld bidden is de motor die de kerk kracht geeft in haar missie. 
Het is de sleutel die de kracht van God vrijmaakt. Denk maar aan deze 
opwekking van de apostel Paulus: Laat u bij het bidden leiden door de 
Geest, iedere keer dat u bidt; blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle 
heiligen. (Ef. 6:18). 
 
Paulus biedt een praktische raad aan voor Geestvervuld bidden: 
 

• Bid in de Geest. Gods Geest is een actieve deelnemer in gebed, 

• Doe het bij elke gelegenheid. Er is altijd tijd om te bidden. 

• Sluit alle soorten van gebed in. Maak gebruik van voorbede, 
smekingen, lofprijzingen en het gebruik van de Schrift. 

• Blijf alert en consistent, richt jouw gebeden op Gods mensen. 

Ik geloof met heel mijn hart dat als we ons aan Geestvervuld gebed 
toewijden, zullen zien dat God op machtige manieren gaat werken. 
Het soort van gebed dat Paulus aanbeveelt in Efeziërs 6:18 vraagt structuur, 
toewijding en rekenschap. Laten we dat met elkaar omhelzen. Laten we 
bewust onszelf geven aan Geestvervuld gebed dat ook voor ons geldt: ‘... 
zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht.’ (Ef. 6:10). 
Ik ben dankbaar dat ik met u mag bidden! 
 
Randy Remington 
President 
The U.S. Foursquare Church 
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Bidden + vasten: middelen  
 
Duik dieper met verder lezen en verrijken van het gezin tijdens    
21 dagen van bidden + vasten 2025. 
 
Hoe helpt de heilige Geest ons met bidden? 
 
Bij het ingaan van het nieuwe jaar met bidden en vasten is het een 
goed moment onszelf er aan te herinneren dat we niet alleen staan in 
onze voorbede. We hebben een Helper die is gezonden door de 
Vader om ons op veel manieren te versterken, maar geen ervan is 
belangrijker dan ons vermogen effectief te bidden. 
Lees het hele artikel van voorganger Steve Schell om te leren over 
drie manieren waarin de Heilige Geest ons helpt te bidden. Dit 
artikel is te vinden op Foursquare.Church/HolySpiritPrayer. 
 
Waarom vasten wij? 
 
Er zijn veel redenen om te vasten en een variëteit van methoden 
om deze belangrijke geestelijke discipline in praktijk te brengen. 
Lees het hele artikel van Foursquarevoorganger Bill Gross om er 
meer over te leren en waarom deze discipline belangrijk is en wat 
de Bijbel zegt over vasten en ook over de praktische kanten van 
hoe we dienen te vasten. Lees het op: Fousquare.Church/Fasting-
2025. 
 
 
  



5 
 

 
 
Vergeet niet te pauzeren voor gezinsmomenten 
 
Download het Family Moments Book met dagelijkse activiteiten, of 
koop een full-color versie bij Amazon. Ga naar Four-
squarePrayer.org voor details over deze jaarlijkse gezinsmomenten. 
 
Meer mogelijkheden voor gebed en vasten 
 
Als je dieper wilt gaan in gebed, vasten en de gaven van de heilige 
Geest, maar je bent niet zeker waar je moet beginnen? Dan zijn er 
nog meer mogelijkheden over gebed, vasten en de heilige Geest, 
inclusief mogelijkheden voor kinderen, op:  
FoursquarePrayer.org. 
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Het innerlijke 
werk van de 

Heilige Geest 
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Wanneer we Jezus Christus belijden 
als Heer, brengt de Geest van God 
het leven van Jezus in ons en ons in 
het leven van Jezus. Vanaf het 
moment van onze verlossing, begint 
de heilige Geest een levenslang 
werk in ons en leidt Hij ons naar het 
verloochenen van de werken van 
onze zondige natuur en worden we 
in staat gesteld te leven als een 
nieuwe schepping en getuigen van 
onze identiteit als kinderen van God.  
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Dag 1 Vernieuwd door de Geest 
 
Wat kan Gods genade en barmhartigheid, die ons overvloedig 
en onverdiend wordt gegeven in onze levens doen? 
 
De tekst van vandaag 
Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God, onze redder, 
openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze 
rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered 
door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van 
de heilige Geest, die Hij door Jezus Christus, onze redder, rijkelijk 
over ons heeft uitgegoten.  
Titus 3:4-6 
 
Daarom zeg ik u nadrukkelijk: niemand kan door toedoen van de 
Geest van God zeggen: ‘Vervloekt is Jezus,’ en niemand kan zeggen: 
‘Jezus is de Heer,’ behalve door toedoen van de heilige Geest. 
1 Korintiërs 12:3 
 
Overdenk het Woord 
 
In een brief vol met ethische adviezen en oproepen tot goede werken 
legt Paulus er de nadruk op dat onze goede werken niet de manier 
zijn om de gunst van God te winnen, maar een antwoord op de 
genade die we al hebben ontvangen in Jezus Christus (Titus 3:5).  
We hebben Gods genade al ontvangen door Zijn ongelofelijke 
genade, die ons overvloedig is gegeven. Ja, we zijn opgeroepen om 
gedisciplineerd te leven, gezuiverde en geestelijk toegewijde levens 
- niet om dichter bij God te komen, maar omdat we willen dat onze 
eigen levens onze nieuwe identiteit in Hem reflecteren. 
Paulus wijst ook op het ‘reinigende’ werk van de Geest, een 
herinnering dat door de doop God ons door Zijn Geest heeft 
gereinigd. We doen niet het goede deze reiniging te verdienen, of 
Zijn gunst; we leven ons geloof uit als een dankbare reactie naar 
Hem dat Hij ons heeft gered en verlost. 
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1 .................... Denk na over de genade en 

barmhartigheid  die je hebt ontvangen 
door Jezus Christus. Hoe heeft deze 
onverdiende gunst jou een nieuwe 
identiteit gegeven in Hem? Hoe 
motiveert deze genade jou om jouw 
leven te leven in antwoord hierop? 
 

2 ..................... Vraag de heilige Geest om de kracht en 
leiding om jou te helpen een 
gedisciplineerd en geestelijk toegewijd 
leven te leiden dat de genade en 
barmhartigheid belichaamt die jou is 
getoond. 
  

3 ...................... Hef degenen op die worstelen om het 
concept van Gods genade te begrijpen. 
Bid dat zij de vreugde en vrijheid gaan 
begrijpen van leven als ontvangers van 
Gods onverdiende gunst. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 2 Levend gemaakt in Christus 
 
Hoe wordt de opstanding van Jezus zichtbaar in onze levens en 
hoe kunnen we het ons zelf toestaan daardoor te worden 
vernieuwd? 
 
De tekst van vandaag 
 
Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. U 
daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God 
woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort 
Christus ook niet toe. 
Want als de Geest van Hem die Jezus uit de dood heeft opgewekt in 
u woont, zal Hij die Christus heeft opgewekt ook uw sterfelijk 
lichaam levend maken door zijn Geest, die in u woont. 
R 8:9-11omeinen 
 
Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar 
Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid. 
Johannes 10:10 
 
Met Christus ben ik gekruisigd: 20  ikzelf leef niet meer, maar 
Christus leeft in mij. Mijn leven hier op aarde leef ik in het geloof in 
de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zich voor mij heeft 
prijsgegeven. 
Galaten 2:20 
 
Overdenk het Woord  
De opstanding is de belangrijkste gebeurtenis in het leven van Jezus 
en het heeft ook een zeer grote invloed op onze eigen levens. 
De passage uit Romeinen zegt ons dat dezelfde Geest die Jezus uit 
de dood deed opstaan nu in ons leeft, en leven brengt naar onze 
‘sterfelijke lichamen’ (vers 11). Dit is niet alleen maar een 
toekomstige hoop, maar een huidige werkelijkheid. De opstan-
dingskracht van de heilige Geest hervormt ons van een leven 
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gebonden aan de zonde en dood naar een leven gevuld met doel en 
vitaliteit in Christus. 
Paulus benadrukte deze waarheid om ons te helpen het diepe wonder 
te grijpen van de opstanding, en hij dringt er op aan te begrijpen dat 
dezelfde kracht die Jezus deed opstaan ook in ons aan het werk is. 
Door de Geest zijn wij opgestaan naar een nieuw leven, vervuld met 
hoop, doel en de belofte van eeuwig leven. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Denk na over de ongelofelijke waarheid 

dat dezelfde Geest die Jezus deed 
opstaan uit de dood nu in jou leeft en 
jou nieuw leven en doel geeft in 
Christus. 
 

02 ..................... Vraag de heilige Geest jou te leiden 
naar een vol en overvloedig leven in 
Christus om jou een dieper begrip te 
geven van de opstandinsgkracht in jouw 
dagelijkse leven. 
 

03 ...................... Hef degenen op in jouw  leven die zich 
geestelijk dood of niet verbonden 
voelen, bid dat ze de leven schenkende 
aanwezigheid mogen ervaren van de 
heilige Geest en dat ze levend worden 
gemaakt in Christus. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 3 Geliefde kinderen van God 
 
Door de heilige Geest worden we zonen en dochters van God 
gemaakt en mogen van een hechte relatie genieten met Hem als 
hemelse Vader. 
 
Tekst van vandaag 
 
U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te 
leven, u hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – 
door Hem roepen wij God aan met ‘Abba, Vader’. 1U hebt de Geest 
niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven, u hebt de 
Geest ontvangen om Gods kinderen te worden – door Hem roepen 
wij God aan met ‘Abba, Vader’.  
Romeinen 8:15 
 
En omdat u zijn kinderen bent, heeft God in ons hart de Geest van 
zijn Zoon gezonden, die ‘Abba, Vader’ roept.  
Galaten 4:6 
 
Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons 
hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is. 
Romeinen 5:5 
 
Denk na over het Woord 
 
Jezus spreekt over God als ‘Abba’, een Hebreeuws woord voor 
‘vader’. Deze term betekent niet een formele, afstandelijke relatie 
maar eerder een hechte, intieme relatie op een diep niveau van 
aanhankelijkheid en  vertrouwen. 
Deze zelfde intieme relatie wordt ons aangeboden door de heilige 
Geest, zoals uitgelegd in Romeinen 8:15. De Geest in ons maakt ons 
tot zonen en dochters van God en verleent ons het privilege Hem 
‘Vader’ te noemen. Deze adoptie veroorzaakt een volledige 
transformatie van identiteit, en maakt het mogelijk veiligheid te 
ervaren als Gods geliefde kinderen. 
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Gebed + bezinning 
 
01 .................... Neem de tijd om God intiem aan te 

spreken als ‘Abba, Vader’. Hoe 
verandert dit jouw visie op Gods liefde 
en van jouw identiteit als Zijn kind? 
 

02 ..................... Vraag God jou te helpen om vol 
vertrouwen onder Zijn liefde en 
bescherming te leven. Bid voor een 
diepere ervaring van de Heilige Geest 
als jij jouw nieuwe identiteit omvat als 
Gods geliefde kind. 
 

03 ...................... Bid voor degenen in jouw leven die op 
afstand van God staan om Zijn liefde te 
ervaren Zijn kinderen te zijn en vrede 
en vreugde in Zijn omhelzing te kunnen 
ervaren. 
 

 
Aantekeningen + reflectie  
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Leven 
in de 

Geest 
 
 
Vervuld zijn met de heilige 
Geest is niet primair een 
formule, een doctrine of een 
mystieke ervaring. Het is de 
realiteit voor ieder persoon die 
ervoor kiest een discipel te 
zijn. Christendom is meer dan 
de juiste dingen geloven; er is 
Iemand om te ontvangen en te 
ervaren. 
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Dag 4 Lofprijs en dankzegging 
Laten we eens denken aan de veelheid van dingen in onze levens 
waarvoor wij de Heer dankbaar zouden moeten zijn 
 
De tekst van vandaag 
 
Wees altijd verheugd, bid onophoudelijk, dank God onder alle 
omstandigheden, want dat is wat Hij van u, die één bent met Christus 
Jezus, verlangt. Doof de Geest niet uit. 
1 Tessalonicenzen 5:16-19 
 
Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest 
u vervullen   en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de 
Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en 
dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze 
Heer Jezus Christus. 
Efeziërs 5:18-21 
 
Denk na over het Woord 
Niet alles in de Bijbel is gemakkelijk te begrijpen, maar er zijn 
passages in de Schrift die heel duidelijk zijn. De tekst in 1 
Tessalonicenzen zegt dat we moeten: 
 

• Verheug je altijd. Begin met enkele ‘dieven’ van jouw 
vreugde te onderkennen, zoals schuldgevoel, verdriet, 
wrok, morren. Neem een besluit het leven met een 
tegengestelde geest aan te pakken. Kies in plaats daarvoor 
voor vreugde. 

• Bid zonder ophouden. Gebed hoeft niet opzichtig te zijn. 
In feite is het op zijn best als het dat niet is. Praat alleen 
met God en laat hem tot jou spreken. Zorg dat je in jouw 
relatie met de Heer zoveel mogelijk luistert, zo mogelijk 
meer dan je spreekt. 
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• Geef dank. De apostel Paulus begint 10 van zijn  13 
brieven in het Nieuwe Testament met de een of andere 
uitdrukking van dankbaarheid. Zijn gebeden en brieven 
waren doorspekt met dankbetuigingen, ondanks de 
voortdurende uitdagingen waar hij mee te maken had. Je 
zou kunnen zeggen dat de brieven van Paulus ‘dankbaar’ 
zijn! We worden uitgenodigd hetzelfde te doen, door dank 
te betuigen. 

Gebed + bezinning 
 
01 .................... Je had misschien veel terechte redenen 

om te morren en te klagen de 
afgelopen jaren en toch is het Gods wil 
voor onze levens ons te verheugen, te 
bidden en te danken. Hoe zal dat jouw 
antwoord aan Hem vormen in de 
toekomst? 

02 ..................... Bid een moment met dankbaarheid tot 
de Heer . Houd het eenvoudig. Breng 
dank aan Hem voor wat Hij jou heeft 
gegeven. Luister naar Zijn hart. 
 

03 ...................... Maak een lijst van dingen waarvoor je 
dankbaar bent. Een aanleiding voor 
een telefoontje, e-mail of briefje naar 
mensen die een positieve invloed op 
jouw leven hadden? 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 5 Berouw en vergeving 
 
Het is niet genoeg om alleen maar vergeven te zijn, hoewel het 
wel essentieel is; we moeten ook berouw hebben en een nieuwe 
richting opgaan met Gods hulp. 
 
De tekst van vandaag 
 
Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen 
goede en waar nodig opbouwende woorden, die goeddoen aan wie 
ze hoort. Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het 
stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing.  
Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en 
gevloek, en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol 
medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. 
Efeziërs 4:29-32 
 
Extra tekst                                                                                    
Johannes 16:7-11 
 
Overdenk het Woord 
 
Er is een verhaal over een kritische persoon die bij de John Wesley, 
stichter van het Methodisme, in een kerk kwam die zei: ‘Mijn talent 
is het om te zeggen wat ik op mijn hart heb.’ Wesley antwoordde: 
‘Dat is een talent waar de Heer helemaal niet om zou geven als je 
het zou begraven!’ 
Humoristisch als het is, er is niets grappigs aan de ongezonde en 
onconstructieve gesprekken die soms onze monden verlaten. We 
worden aangespoord om bitterheid, woede, boosheid, razernij, laster 
en boosaardigheid kwijt te raken. Dat is een goede start; maar het 
stopt niet hierbij. 
We moeten het dan vervangen met wat veel beter is: vriende-
lijkheid, mededogen, vergeving en liefde. Dit transformerende 
proces is een werk van de Geest. Ons juiste antwoord op het werk 
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van de Geest is berouw en het dragen van geestelijke vrucht in 
overeenstemming met dat berouw. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Denk na over deze teksten en laat de 

heilige Geest bij jou binnenkomen om 
jou te helpen datgene kwijt te raken wat 
niet in jouw hart hoorde te zijn en laat 
Hem het vervangen door iets veel 
beters. 
 

02 ..................... Wanneer uitdagende situaties zich 
voordoen, bid dan psalm 141:3: ‘Zet 
een wacht voor mijn mond, HEER, een 
post voor de deur van mijn lippen.’ 
 

03 ...................... Heb jij je hart gelucht op een 
ongezonde manier, midden in iemands 
gezicht, achter zijn rug om, of online? 
We kunnen het verleden niet ongedaan 
maken, maar we kunnen er wel berouw 
over hebben, vergeving zoeken bij de 
Heer en misschien zelfs wel bij de een 
of andere bepaalde persoon die je hebt 
aangevallen. 
 

Aantekeningen + reflectie 
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Dag 6 Waarheid en vrijheid 
 
In deze onzekere tijden moeten we leunen op de Geest van de 
Heer om  waarheid te onderscheiden en gehoorzaam te zijn. 
 
De tekst van vandaag 
 
En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u blijft 
vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult 
de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ 
Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. 
Johannes 8:31-32, 36 
 
Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van 
de Heer is, daar is vrijheid. 
2 Korintiërs 3:17 
 
De Geest van de waarheid zal jullie, wanneer Hij komt, de weg 
wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, 
maar Hij zal zeggen wat Hij hoort en jullie bekendmaken wat komen 
gaat. 
Johannes 16:13 
 
Overdenk het Woord 
 
In de studie over leiderschapstheorie, ‘VUCA’ staat een concept dat 
de cultuur van onze tijd weerspiegelt. VUCA staat voor Volatility, 
Uncertainty, Complexity en Ambiguity (vluchtigheid, onzekerheid, 
complexiteit en vaagheid). 
Het is geen vraag dat we nu leven in een ‘VUCA-wereld’ met zo 
veel dingen die moeilijk te begrijpen zijn of waar we alles van af 
weten. Maar er zijn enkele dingen die we wel kunnen weten. 
We kunnen weten of we een discipel van Jezus zijn. Hoe? Jezus zei 
tegen hen die in Hem geloofden:‘Wanneer u blijft vasthouden aan 
wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn leerlingen.’ Een van de 
belangrijkste kenmerken van een discipel van Jezus is 
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gehoorzaamheid aan het Woord van God. Er is beweerd dat 
christenen over het algemeen ver beneden hun niveau van 
gehoorzaamheid zijn onderwezen. Dit betekent dat we veel weten, 
maar helaas laten we dat niet altijd zien met onze daden. Stel 
gehoorzaamheid aan Hem niet uit, vooral in deze tijden van 
onzekerheid, complexiteit en vaagheid. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Ben  jij een volgeling van Jezus die in 

vrijheid wandelt en in de Geest van 
waarheid? Als dat zo is, in welke gebieden 
van grotere gehoorzaamheid zou Jezus jou 
kunnen roepen? 
 

02 .................... Moet jij nog een volgeling van Jezus 
worden? Als dat zo is, neem een moment 
om  te bidden, de heilige Geest vragend 
jou in alle waarheid te leiden naar Jezus. 
Vraag Jezus jouw Heer en Verlosser te 
zijn. 
 

03 .................... Vraag de heilige Geest biddend jou meer 
gelegenheden te geven de leiding van de 
Heer te gehoorzamen. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Het 

transformerende 
werk van de 

Heilige Geest 
 
Gods verlangen voor ons is dat 
wij ‘gevormd zullen zijn naar 
het beeld van Zijn Zoon’ (Rom. 
8:29). Zijn plan voor jou en mij 
is ons meer te maken als Jezus. 
Hoe doet Hij dit? Dat is het 
werk van de Geest. Een 
oprechte ontmoeting met de 
heilige Geest heiligt ons, geeft 
ons kracht om te groeien in 
Christus’ karakter en stelt ons 
in staat het werk van Christus 
te doen. 
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Dag 7 Van de Geest afkomstige 
Transformatie  
 
Gods heilige aanwezigheid heeft een gewicht en glans en nie-
mand kan in Zijn aanwezigheid zijn zonder diepe verandering 
te ervaren. 
 
De tekst van vandaag 
 
Wij allen die met onbedekt gezicht de luister van de Heer weer-
spiegeld zien,  zullen door de Geest van de Heer meer en meer naar 
de luister van dat beeld worden veranderd. 
 
2 Korintiërs 3:18 
 
Overdenk het Woord 
 
In de tekst uit 2 Korintiërs wijst Paulus op Mozes die de glorie van 
God aanschouwt in de kloof van de rots (Exodus 33). Wat moet het 
zijn door de hand van God bedekt te zijn? Het gewicht voelen van 
Zijn aanwezigheid in het vlees? 
 
De ervaring hiervan veranderde Mozes - het veranderde hem 
onherroepelijk. We weten dit omdat de Schrift ons vertelt dat zijn 
gezicht glansde, en dat beangstigde de mensen (Exodus 34:29-35). 
Mozes bedekte zijn gezicht wanneer hij niet in de aanwezigheid van 
de Heer was. 
 
Vanwege Jezus’ offer, kunnen we meteen bij de bron staan, voor het 
gewicht en glorie van God en hoeven we niet bang of beschaamd te 
zijn. We hoeven onszelf niet te bedekken. Vanwege Jezus zal de 
glorie van God schijnend in ons nooit vervagen. In Zijn 
aanwezigheid zijn we meer en meer getransformeerd in de gelijkenis 
van onze schitterende Heer Jezus, door de kracht van de heilige 
Geest. 
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Gebed + bezinning 
 
01 .................... Neem een moment om het gewicht te 

erkennen van de glorie van God als jij 
rust in Zijn aanwezigheid. Laat het jou 
transformeren in het geliefde beeld van 
Zijn Zoon. 
 

02 ..................... Vraag God jouw intimiteit met Jezus te 
laten toenemen, dat jouw verlangen naar 
Hem en de dingen van Hem zullen 
groeien. 
 

03 ...................... Bid dat kerken zullen verlangen 
getransformeerd te worden door Zijn 
allesomvattende aanwezigheid, dat de 
Geest van God zal dopen in vuur en 
elke vrees en alles dat niet lijkt of klinkt 
als Jezus weg zal laten smelten. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 8 Door de Geest geregeerde gedachten 
Onze gedachten scheppen onze wereld, maar hoe worden deze 
gedachten gevormd en wat staan wij toe om ze te beïnvloeden? 
 
Tekst van vandaag 
 
Daarover spreken wij, niet op een manier die ons door menselijke 
wijsheid is geleerd, maar zoals de Geest het ons leert: wij verklaren 
het geestelijke met het geestelijke. Een mens die de Geest niet bezit, 
aanvaardt niet wat van de Geest van God komt, want voor hem is 
het dwaasheid. Hij kan het ook niet begrijpen, omdat het geestelijk 
moet worden beoordeeld. 15 Maar een mens die de Geest wel bezit, 
kan alles op de juiste wijze beoordelen, en zelf kan hij door niemand 
beoordeeld worden. Er staat immers geschreven: ‘Wie kent de 
gedachten van de Heer, zodat hij Hem zou kunnen onderwijzen?’ 
Welnu, onze gedachten zijn die van Christus. 
 
1 Korintiërs 2:13-16 
 
Extra tekst 
Romeinen 8:5-6 
 
Overdenk het Woord 
 
We hebben de neiging heel veel gericht te zijn op hoe wij en anderen 
handelen, maar nemen we de tijd om de bron te bepalen van wat toch 
onze handelingen leidt? Over welke delen van ons hebben wij de 
controle uit handen gegeven? 
In de passage uit Romeinen zien we een contrast tussen geregeerd 
worden door de vleselijke gedachten, of dat we worden geregeerd 
door wijsheid, de Geest van God. 
De ene is gericht op zichzelf en de andere is gericht op God. De ene 
leidt tot de dood; de andere leidt naar het leven en de vrede. De ene 
verwerpt datgene wat waar is. De andere aanvaardt datgene wat 
instructie nodig heeft. 
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De Heer zij geprezen dat ons een onverdiende gave is geschonken 
die de geheimen van de hemel openbaart door de gedachten van 
Christus! We hebben de grootste Professor die het universum heeft 
en ooit zal kennen. 
 
Gebed + bezinning 
 
 
01 .................... Neem een moment om de Geest te 

vragen jouw hart te evalueren. Wat 
openbaren jouw handelingen over wie 
het voor het zeggen heeft? Wie regeert 
jouw leven: jij of de heilige Geest? 
 

02 ..................... Bid dat de Geest jou de kracht en de 
nederigheid zal geven om de controle 
uit handen te geven en je over te geven 
aan de gedachten van Christus. 
 

03 ...................... Bid tegen de verdeeldheid in onze 
wereld, land en kerken. Vraag de Geest 
om een uitstorting van liefde en 
wijsheid die ons zal leiden naar eenheid 
en compassie. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
 
 
 
 
 
 
 



26 
 

Dag 9 Door de Geest gevormd karakter en 
creativiteit 
Net als goud geraffineerd moet worden door vuur om sterk en 
waardevol te zijn, zo moeten ook onze harten ‘geraffineerd’ 
worden door heilig vuur. 
 
De tekst van vandaag 
 
De HEER zei tegen Mozes:  ‘Ik heb mijn keuze laten vallen op 
Besaleël, de zoon van Uri, de zoon van Chur, uit de stam Juda. Ik 
heb hem vervuld met goddelijke geest, met wijsheid, vakmanschap 
en inzicht op allerlei gebied: hij kan ontwerpen maken en ze in goud, 
zilver, koper en brons uitvoeren,  hij kan stenen snijden en zetten en 
hout bewerken en hij beheerst ook allerlei andere vaardigheden. 
Exodus 31:1-5 
 
Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.  
Galaten 5:22-23 
 
Overdenk het Woord 
 
Goudsmeden is een fascinerend ambacht. Schitterende juwelen, 
uitgelezen munten, adembenemende architectuur - ze wijzen alle 
terug naar een maker. 
Wanneer je goud ziet in de ruwe vorm, zul je je afvragen hoe dat 
zo’n radicale verandering doormaakt. Op het eerste gezicht is het 
ruw en ongeraffineerd, vol met onzuiverheden. De toevoeging van 
vuur is er de oorzaak van dat het een metamorfose doormaakt naar 
glad en ingewikkeld, naar heel waardevol. 
Wat een prachtige illustratie door de Meester Ambachtsman. God 
Zelf is het allesverterende vuur en Zijn Geest is degene die doopt 
met vuur, de stenige, zondige onzuiverheden in onze harten 
wegsmeltend, zodat ze zacht en plooibaar in Zijn handen worden. 
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En nadat alles wat onbelangrijk is verteerd en gescheiden, is wat 
overblijft ons karakter, de vrucht van Zijn arbeid en het werk van 
Zijn handen. Opwekkingsvuur begint in ons. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Tijd om na te denken over de schoon-

heid en wijsheid van de Meester 
Ambachtsman. Te weten dat we zijn 
vervaardigd naar Zijn beeld, toegerust 
met gaven en gedoopt in vuur, zodat 
we de wereld Zijn glorie kunnen tonen. 
Reflecteren onze levens de schoonheid 
van onze Maker? Zijn er plekken in 
onze harten die weggebrand moeten 
worden door het vuur van Zijn 
aanwezigheid? 

02 ..................... Bid voor een geest van berouw in de 
kerk, dat we zullen pleiten dat de Heer 
onze harten wil doorzoeken en 
overgeven aan het vuur van Zijn 
tegenwoordigheid dat alles wegsmelt 
dat niet op Hem lijkt. 
 

03 ...................... Bid voor een nieuwe doop met vuur; 
voor de Geest om ons met Zijn gaven 
te vullen en voor liefde en mededogen 
voor de verlorenen. 
 

Aantekeningen + reflectie 
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De 

Manifestatie 
van de Geest 

 
De evangelieboodschap 
scheiden van haar 
bovennatuurlijke oorsprong en 
kracht staat gelijk met haar te 
verkleinen. God wil ons 
weghalen van geestelijke 
kindsheid en brengen in de 
volwassenheid van door de 
Geest bekrachtigde dienst. 
Tenslotte is Zijn doel dat elke 
generatie zoveel als mogelijk 
mensen redt en door Zijn kerk 
te bouwen, Zijn genade en 
glorie te openbaren. Daarvoor 
gebruikt Hij door de Geest 
geleide en door de Geest 
toegeruste mensen.  
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Dag 10 Bidden in de Geest 
Wanneer we Gods gaven gebruiken om tot Hem te spreken, zijn 
we in staat om te bidden over dingen die we nog niet bevatten 
met ons eigen verstand. 
 
De tekst van vandaag 
En bovendien komt de Geest onze zwakheid te hulp; wij weten 
immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen, maar de 
Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten.  God, die ons hart 
doorgrondt, weet wat de Geest wil zeggen, want de Geest pleit voor 
de heiligen overeenkomstig Gods wil.  
Romeinen 8:26-27 
 
Extra teksten 
Judas 20-21 
1 Korintiërs 14:2 
 
Overdenk het Woord 
 
Het grootste deel van het leven is geestelijk en bestaat uit dingen die 
we niet met onze fysieke zintuigen kunnen vastpakken en mysteries 
die we niet kunnen doorgronden met natuurlijk denken. Goede 
bedoelingen en meesterachtige plannen richten niet veel uit tegen 
geestelijke krachten. Daarom bidden wij. 
Maar wanneer we niet weten wat God wil doen in onze situatie, of 
wanneer we geen woorden kunnen vinden die nauwkeurig kunnen 
uitdrukken wat in onze harten is, hoe kunnen we dan bidden? God 
zij gedankt dat we niet op onszelf zijn teruggeworpen om uit te 
vinden wat we zullen bidden. De heilige Geest biedt aan ons te 
leiden. 
De Geest weet wat in Gods hart is en exact wat Hij wil in ons leven. 
Hij leidt onze voorbede dienovereenkomstig, leidt ons om te bidden 
over geestelijke mysteries en Gods wil voor ons leven. 
De Geest kan ook woorden op onze lippen geven om gevoelens uit 
te drukken die uitgaan boven ons verstand. Omdat Gods gedachten 
niet de onze zijn, zijn door de geest geleide gedachten niet logisch 
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voor ons verstand. Onze ‘moedertaal’ stelt ons in staat te bidden wat 
we begrijpen en onze ‘andere’ taal stelt ons in staat te bidden over 
wat we niet begrijpen. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... De Heer kent op dit moment de 

omstandigheden in jouw leven, en ook 
wat er achter steekt. Wat is het voordeel 
van bidden in de Geest? 
 

02 ..................... Wat is iets groots waarover jij hebt 
gebeden en waarvoor jij je eigen 
verstand hebt gebruikt? Zou je niet 
willen overwegen er voor te bidden met 
de Geest ( 1 Kor. 14:15)? 
 

03 ...................... Paulus sprak meer in tongen dat zijn 
tijdgenoten deden (1 Kor. 14:15). Wil jij 
deze week meer tijd uittrekken om in de 
Geest te bidden dan je gewoonlijk doet? 
 

 
 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 11 Geestelijke gaven 
De gaven van God zijn niet louter persoonlijkheidskenmerken, 
maar manifestatie van de heilige Geest van Zijn glorie die door 
ons heen werkt 
 
De tekst van vandaag 
 
Er zijn verschillende gaven, maar er is één Geest; er zijn ver-
schillende dienende taken, maar er is één Heer;  er zijn ver-schil-
lende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één God die ze 
allemaal en bij iedereen teweegbrengt.  In iedereen is de Geest 
zichtbaar aan het werk, ten bate van de gemeente.   Aan de een wordt 
door de Geest het verkondigen van wijsheid geschonken, aan de 
ander door diezelfde Geest het overdragen van kennis;  de een 
ontvangt van de Geest een groot geloof, de ander de gave om te 
genezen;  en weer anderen de kracht om wonderen te verrichten, om 
te profeteren, om te beoordelen of een profetie van de Geest 
afkomstig is, om in klanktaal te spreken of om klanktaal uit te leggen.  
Al deze gaven worden geschonken door een en dezelfde Geest, die 
ze aan iedereen afzonderlijk toebedeelt zoals Hij wil. 
1 Korintiërs 12:4-11 
 
Extra tekst 
Romeinen 12:6-8 
 
Overdenk  het Woord 
 
Aan iedere dochter en zoon van God, ieder lid van het lichaam van 
Christus is een geestelijke machtiging gegeven die ons in staat stelt 
toegang te hebben tot begrip en macht die boven onszelf uitgaan. 
Deze gaven zijn geen persoonlijke eigenschappen of talenten; ze zijn 
niet te vinden in de gereedschapskist van mensen. In plaats daarvan, 
komen ze van boven. 
Hoewel ze over het  algemeen worden aangeduid als ‘geestelijke 
gaven’, omvatten deze capaciteiten om bovennatuurlijk te 
functioneren meer dan één categorie geestelijke gaven (gaven en 
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bedieningen) en verschillende manieren waarop zij werken 
(activiteiten).  De gave van profetie is bijvoorbeeld niet hetzelfde als 
de bediening van een profeet en sommige profetieën troosten terwijl 
andere de toekomst aankondigen. 
Mettertijd groeien we gevoeliger toe naar de aanwijzingen van de 
Geest om een gave uit oefenen en in onze bediening te functioneren. 
En we leren vollediger samen te werken met de heilige Geest, 
woorden uitsprekende die Hij ons geeft om te delen en acties te 
ondernemen die Hij ons gebied te doen. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Lees nog eens de teksten hardop en 

vraag God jou inzicht te geven over 
jouw geestelijke begaafdheid. 
 

02 ..................... Hoe wil jij deze week ruimte maken om 
te dienen met jouw unieke geestelijke 
gaven? 
 

03 ...................... Bid dat jij en jouw kerk in toenemende 
mate zullen opereren met de geestelijke 
gereedschappen en capaciteiten die Hij 
heeft. 
 

                               
Digitale bronnen  
Bekijk deze video van Daniel A. Brown, Ph.D., om meer te leren 
over de gaven van de heilige Geest. Foursquare.Church/Gifts-
2025 
 
 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 12 Wonderen 
De eerste stappen naar wonderlijke bevrijding zijn door de 
Geest geleid gebed en geloof in de werken van Jezus. 
 
De tekst van vandaag 
Jezus van Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd en met kracht 
heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land en genas 
iedereen die in de macht van de duivel was, want God stond Hem 
bij. 
Handelingen 10:38 
 
Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en 
allerlei grote daden te verrichten, en door overeenkomstig zijn wil 
steeds de heilige Geest te schenken. 
Hebreeën 2:4 
 
Overdenk het Woord 
 
Jezus demonstreerde altijd Zijn vriendelijkheid en zorg voor de 
talloze gebroken en gepijnigde harten. Diezelfde liefde en 
bewogenheid die vloeide uit het hart en de handen van Jezus gaat 
ook vandaag door met de aarde te bedekken. Ongeacht wat de nood 
was, Jezus is bereid en wacht om betrokken te raken. Hij is nooit te 
druk met besturen van het universum dat Hij niet onmiddellijk jouw 
leven zou overstromen met Zijn tegenwoordigheid en aanraking. 
Iedereen die uitreikt naar de hemel zal vrede en kracht vinden en 
soms onuitsprekelijke vreugde, zelfs tijdens een van de grootste 
beproevingen in zijn of haar leven. Mensen zijn er persoonlijk 
getuige van geweest dat blinden gingen zien en doven gingen horen 
en alles daartussenin wonderlijk aangeraakt door de kracht van de 
heilige Geest. Hij is en zal altijd de God zijn die graag leven naar 
Zijn mensen brengt. Wat jij ooit te dragen krijgt, vertrouw er op dat 
dezelfde Jezus die zorgde voor de hongerige, gepijnigde, gebonden, 
gewonde en hopelozen het antwoord zal zijn en kalmte zal brengen 
in elke storm in het leven. 
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Gebed + bezinning 
 
01 .................... Kijk in de Schriften en onthoud hoe 

Jezus altijd Zijn liefde toonde zorgde 
voor ieder die nood had. Vergeet niet: 
‘Jezus Christus blijft dezelfde, giste-
ren, vandaag en tot in eeuwig-
heid!’(Hebreeën 13:8). Jezus zal altijd 
Heer blijven over elke situatie of 
omstandigheid. 
 

02 ..................... Bid dat jouw geloofsniveau zal stijgen 
en geloof dat Jezus, zoals Hij wan-
delde op deze aarde, wonderen zal 
doen in jouw leven en de levens van 
degenen om jou heen. Als eerste stap: 
bid als de gelovigen deden toen ze de 
Heer vroegen ‘Geef ons meer geloof!’ 
(Lucas 17:5). 
 

03 ...................... Breng de noden voor de Heer te 
brengen die niet op te lossen lijken. 
Zorgen van jezelf, een familielid of een 
vriend met pijn. Begin een geloofsreis 
dat dezelfde Jezus die over het 
woedende water wandelde jou kan 
ontmoeten waar en wanneer een 
wonder nodig is. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Een volk van Zijn 

aanwezigheid 
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De kerk is geroepen om de  
aanwezigheid zelf te zijn van Jezus in de 
wereld. Door de kerk is God de wereld aan 
het indruppelen met Zijn leven en liefde. 
Wat biedt de kerk aan? Een fysieke 
ervaring met een transcendente God. De 
wereld heeft behoefte aan iets dat 
belangrijker is dan religie; ze moet God 
ervaren. Gebed, eenheid, gepassioneerde 
liefde voor Jezus en een afhankelijkheid 
van de heilige Geest zijn de kenmerken 
van een volk dat zijn roeping uitleeft. 
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Dag 13 Een geestelijke kerk 
 
Wat is een kerk? Niet een gebouw, locatie of zelfs een 
samenkomst, maar een ‘geestelijk huis’, gemaakt van ‘levende 
stenen’, zegt de Schrift. 
 
De tekst van vandaag 
 
... en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van 
een geestelijke tempel. Vorm een heilige priesterschap om 
geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, 
welgevallig zijn. 
1 Petrus 2:5 
 
Toen zei hij: ‘Luister, dit zegt de HEER over Zerubbabel: Niet door 
eigen kracht of macht zal hij slagen – zegt de HEER van de hemelse 
machten – maar alleen met hulp van mijn geest. 
Zacharia 4:6 
 
Maar dit heb Ik tegen u: u hebt de liefde van weleer opgegeven. 
Bedenk van welke hoogte u gevallen bent. Kom tot inkeer en doe 
weer als vroeger. Anders kom Ik naar u toe en neem Ik, als u geen 
berouw toont, uw kandelaar van zijn plaats. 
Openbaring 2:4-5 
 
Overdenk het Woord 
 
Wat maakt onze samenkomstplaatsen tot geheiligde plaatsen? Wat 
is er zo speciaal aan samenkomen in een zaal, een huiskamer of een 
school? Waarin schuilt de waarde? Is het de plek? Zijn het de 
mensen? De waarde van onze samenkomstplaatsen voor de eredienst 
zit hem in Degene voor wie we samenkomen om te aanbidden. 
De kerk is de aanwezigheid van Jezus in een volk. Dit betekent dat 
wij, de kerk niet zo maar een groep mensen zijn met gezamenlijke 
geloofsopvattingen. We komen niet alleen maar eens per week 
samen omdat we genieten van dezelfde stijl van preken of dezelfde 
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aanbiddingsliederen zingen. We zijn geestelijk verenigd door de 
aanwezigheid van Jezus in onze levens en in ons midden wanneer 
twee of drie van ons samenkomen in Zijn naam. 
Samen zijn we ‘levende stenen’ gebouwd tot een geestelijk huis - 
een huis dat is niet een heiligdom, een café, een huiskamer of 
cafetaria. In dit geestelijke huis woont Immanuel, God met ons. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... In  Petrus 2:5 worden we een heilige 

priesterschap genoemd dat geestelijke 
offers brengt aan God. Welke 
geestelijke offers breng jij aan God? 
 

02 ..................... Neem een moment om na te denken 
over de gave die het is onze Redder te 
kennen en lief te hebben. Laten we 
Hem  danken dat Hij Immanuel is, 
God met ons. 
 

03 ...................... Bid voor de universele kerk, dat zij 
over de hele wereld zal blijven groeien 
en dat wij, de levende stenen zullen 
doorgaan met de opbouw ervan. 
 

 
 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 14 Een stoutmoedige en moedige kerk 
De wereld zou ons angstig, vreesachtig en timide kunnen ma-
ken, maar God heeft de kerk geroepen om dat te overwinnen 
voor Zijn glorie. 
 
De tekst van vandaag 
God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een 
geest van kracht, liefde en bezonnenheid.  
2 Timotheüs 1:7 
 
Toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze 
bijeen waren te beven, en allen werden vervuld van de heilige Geest 
en verkondigden de boodschap van God vrijmoedig. 
Handelingen 4:31 
 
Overdenk het Woord 
We hebben allemaal ervaringen gekend om vrees te hebben. 
Misschien heb jij te maken gehad met ogenschijnlijk onmogelijke 
situaties en moest je, wat voelde als onmogelijk, besluiten nemen. 
Misschien voelde je je verlamd van vrees en angst. Zonder het 
weergaloze bloed van Jezus zouden we op die plek vastzitten: 
bevangen en overweldigd door angst. 
We kunnen diep dankbaar zijn voor Zijn heilige Geest, die in ons 
woont, ons kracht, liefde en zelfcontrole geeft. Zijn gave van 
zelfcontrole is wat ons kracht geeft om al die gedachten gevangen te 
nemen en ze onder gehoorzaamheid aan Christus te brengen. 
God heeft ons niet een geest van angst gegeven; Hij heeft ons kracht 
gegeven. En met elke test en elke beproeving groeien we in kracht, 
onze moed wordt gesterkt en onze invloed stijgt. 
Als Zijn volk hebben we een vitale opdracht om vrijmoedig het licht 
van Jezus te laten schijnen. We zijn geroepen om te leven met 
versterkte levens, we worden aangemoedigd door Zijn Geest. 
Een vreesachtige kerk is een ineffectieve kerk. We zijn bedoeld om 
effectief te zijn. We zijn gemaakt om moedig te zijn. 
 
Gebed + bezinning 
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01 .................... Op welke terreinen heb jij de kracht, 

liefde en zelfdiscipline ervaren die Zijn 
heilige Geest brengt? 
 

02 ..................... Lees of reciteer 2 Timotheüs 1:7 
hardop. Maak het daarna persoonlijk 
door te zeggen: ‘De Geest die U mij gaf 
maakt mij niet timide, maar geeft mij 
kracht, liefde en zelfdiscipline.’ 
 

03 ...................... Laten we samen bidden dat het 
evangelie van Jezus Christus verder zal 
gaan zich over de hele wereld te 
verspreiden door de bereidheid van Zijn 
moedige kerk. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 15 Een verenigde kerk 
Vrede is een radicaal concept in de wereld van vandaag, maar 
de heilige Geest kan de kerk verenigen wanneer elke liefhebben 
en onze ogen gericht hebben op Jezus. 
 
De tekst van vandaag 
 
Want Hij is onze vrede: Hij heeft met zijn dood Joden en niet-Joden 
verenigd, de muur van vijandschap, die hen scheidde, afgebroken en 
de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking gesteld, om 
uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht Hij 
vrede en verzoende Hij door het kruis beiden in één lichaam met 
God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.  Vrede kwam Hij 
verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij 
waren: dankzij Hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de 
Vader. 
Efeziërs 2:14:18 
 
Extra teksten 
Efeziërs 4:1-6 
Psalm 133 
 
Overdenk het Woord 
 
Een van de verklaringen van onze Foursquare-geloofsbelijdenis is 
een concept dat onze stichter, ‘Sister’ Aimee McPherson vaak 
aanhaalde ‘Eenheid in hoofdzaken, in bijzaken vrijheid, in alle 
dingen mildheid’. Als kerk moeten we verenigd zijn in hoofdzaken. 
Terwijl we ruimte maken voor en de diversiteit vieren, moeten we 
ook vast staan op wat wij de belangrijkste zaken vinden. 
Johannes 13:35 zegt ons dat de wereld zal weten dat wij Jezus’ 
discipelen zijn door onze liefde voor elkaar. Hoe goed hebben wij 
lief? Hoe voor de hand liggend is die liefde voor elkaar? Laten wij 
als medearbeiders in Christus die liefde metterdaad blijken? Staan 
we naast elkaar? 
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We moeten hierin bewust leven. We moeten toegewijd zijn. We 
moeten alles in het werk stellen om die eenheid te bewaken. Een 
verenigde kerk is gegrondvest op de hoop van Jezus, 
samengebonden door liefde en verenigd in de heilige Geest door de 
band van de vrede. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Efeziërs 4:3 zegt dat we alles in het 

werk moeten stellen om de eenheid in 
de Geest te bewaren. Op welke 
manieren koester jij de eenheid? 
 

02 ..................... Laten we als een lichaam bidden dat  de 
kerk groeit in eenheid - niet in 
uniformiteit maar een specifieke 
eenheid van de Geest. 
 

03 ...................... Laten we een moment nemen om over 
manieren na te denken waarmee we 
kunnen bijdragen aan de eenheid onder 
onze gemeenschap van gelovigen. 
Vraag de Heer jou te gebruiken als een 
bevorderaar van  Zijn vrede. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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God wil dat we dicht bij onze 
gids, de heilige Geest blijven, 
omdat Hij onze toekomst kent. 
Het betekent niet dat de vijand 
van onze ziel ons niet meer op 
de korrel zal nemen, of dat we 
geen lijden meer zullen 
kennen. Het betekent wel dat 
Zijn aanwezigheid voortdurend 
zal zijn, dat we in elke situatie 
onderscheiding zullen hebben 
en dat we door God zullen 
worden toegerust om de strijd 
die voor ons ligt aan te kunnen. 
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en openbaring,  

 
 
  



46 
 

Dag 16 Bidden voor leiding en richting 
Zonder de leiding van de heilige Geest op het pad waarop God 
ons ons zou willen leiden, zouden we de weg kwijt raken en gaan 
afdwalen van ons doel. 
 
Tekst van vandaag 
Allen die door de Geest van God worden geleid, zijn kinderen van 
God. 
Romein en 8:14 
 
Als we leven door de Geest, laten we de Geest dan ook volgen. 
Galaten 5:25 
 
Vertrouw op de HEER met heel je hart, steun niet op eigen inzicht. 
Denk aan Hem bij alles wat je doet, dan baant Hij voor jou de weg. 
Spreuken 3:5-6 
 
Extra tekst 
Handelingen 16:6 
 
Overdenk het Woord 
 
De hoogste boom in de wereld heet Hyperion, een boom die groeit 
aan de kust van Californië en die meer dan honderdvijftien meter 
hoog is. Zelfs voordat het gebied gesloten was voor wandelaars 
waren er geen paden of aanwijzingen naar deze kolos en er was een 
speciale vergunning nodig om het park binnen te mogen waar de 
boom stond. 
Een korte tijd werden er aanwijzingen online gepost, maar om de 
boom te vinden moest je door een rivier stroomopwaarts waden, de 
juiste logjam identificeren en een heuvel beklimmen. Om het 
wonder  van Hyperion te kunnen onderzoeken waren deze tips heel 
belangrijk. 
We hebben allemaal leiding nodig. Soms merken  we dat we zijn 
vastgelopen, worstelen om iets van waarde te ontdekken. We 
kunnen niet op ons eigen inzicht afgaan, maar hebben hulp nodig 
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van iemand die de weg weet. De Geest van God gaat voor ons uit. 
Als we Zijn wil zoeken in alles en Hem volledig vertrouwen zal Hij 
ons leiden op een pad van oneindige waarde. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Neem tijd om na te denken over de 

verzen voor vandaag. Waar ben je 
afhankelijk van jouw eigen inzicht voor 
leiding? 
 

02 ..................... Schrijf op wat jouw nadenken oplevert. 
Heb berouw over gebrek aan 
vertrouwen in God dat bij je zou 
kunnen zijn opgekomen. Vraag de 
heilige Geest jou Gods weg voor jou te 
tonen. 
 

03 ...................... Bid dat de kerk over de hele wereld in 
de pas loopt bij de Geest van God om 
Jezus bekend te kunnen maken. 
 

 
Aantekeningen + reflectie   
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Dag 17 Bidden voor bedekking en 
bescherming 
 
Wees sterk en moedig en doe de wapenrusting van God aan voor 
de geestelijke oorlogen die we niet kunnen zien en die om ons 
heen worden uitgevochten. 
 
De tekst van vandaag 
 
Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. 
Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen 
de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen men-sen 
maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de 
duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. 
Efeziërs 6:10-12 
 
Ik vraag niet of U hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of U hen 
wilt beschermen tegen hem die het kwaad zelf is. 
Johannes 17:15 
 
Overdenk het Woord 
 
Er zijn tijden in het leven wanneer Gods leiding volgen lijkt op het 
stappen op een wespennest en het net is of de woede van de hel is 
ontwaakt. In Johannes 17:15 bad Jezus dat Zijn kerk beschermd zou 
worden voor de boze. We kunnen erg getroost worden dat Hij 
precies weet waar we tegenaan lopen en Hij is onze voorspraak bij 
de Vader. 
Laat de passage in Efeziërs 6 jouw strijdkreet worden als je te maken 
hebt met de schema’s van de vijand. Er is vastberadenheid nodig om 
je gedachten helemaal te richten op jouw verlossing, om je over te 
geven aan Zijn rechtvaardigheid en waarheid als bescherming voor 
jouw leven. Laat jouw geloof jouw schild worden en het Woord van 
God jouw oorlogswapen. 
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Wanneer jij erkent dat jouw strijd niet is tegen het vlees, wat zich 
als snel aanbiedt als jouw vijand, maar vooral tegen de geestelijke 
machten die je niet kunt zien, dan wordt het mogelijk Gods vrede te 
brengen waar jij je voeten neerzet. Ervaar Gods sterkte en kracht 
terwijl jij Zijn wapenrusting draagt en de machten der duisternis die 
zich tegen  jou keren willen verslagen worden. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Lees Efeziërs 6:1-12. Hoe kan erkennen 

dat Jezus altijd tussenbeide komt voor 
jou helpen in jouw gevechten, groot en 
klein? 
 

02 ..................... Vraag de heilige Geest jou te helpen de 
schema’s van de duivel te herkennen en 
jou opnieuw leert begrijpen hoe Gods 
wapens voor de strijd worden 
gehanteerd om de vijand te verslaan. 
 

03 ...................... Bid voor de wereldkerk voor een 
diepere openbaring van en een overgave 
aan de bescherming van Gods 
wapenrusting en de kracht van Zijn 
wapens. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 18 Bidden voor onderscheiding en 
openbaring 
 
De weg om de wil van God te kennen is God te kennen en in Hem 
geworteld te zijn 
 
Tekst voor vandaag 
 
Aan ons heeft God dit geopenbaard, door de Geest, want de Geest 
doorgrondt alles, ook de diepten van God. Wie is in staat de mens te 
kennen, behalve de geest van de mens? Zo is alleen de Geest van 
God in staat om God te kennen. Wij hebben niet de geest van de 
wereld ontvangen, maar de Geest die van God komt, opdat we 
zouden weten wat God ons in zijn goedheid heeft geschonken. 
1 Korintiërs 2:10-12 
 
Ik ben uw dienaar, geef mij inzicht, dan leer ik uw richtlijnen kennen. 
Psalm 119: 125 
 
Overdenk het Woord 
 
Deze wereld kan duister, eenzaam en vreesachtig lijken. We 
verlangen naar het licht en de schoonheid van de eeuwigheid die 
God voor ons aan het klaarmaken is. Denk je deze wereld in als een 
baarmoeder. Wanneer een baby met de moeder is verbonden door 
de navelstreng, wordt het gevoed en ontvangt  het alles wat nodig is 
om gezond te groeien. Wanneer wij met God verbonden zijn, 
‘geworteld’ in Hem (Kol. 2:7), hebben we alles wat nodig is om 
gezond te groeien. 
Hoor Gods stem die zegt: ‘Je bent nooit alleen in de donkere 
baarmoeder van deze wereld. Blijf met Mij verbonden en je zult alles 
ontvangen wat je nodig hebt om volledig in Mij op te groeien. 
Luister en je zult Mijn stem kennen. Op het moment wanneer jij 
groeit in alles waartoe je bent geschapen om te worden, zul je 



51 
 

geboren worden in Mijn aanwezigheid, zie jij Mij van aangezicht tot 
aangezicht waar er niet langer nog barrières tussen ons zullen zijn.’ 
Hij spreekt - hoor jij het? We zullen in toenemende mate groeien in 
Zijn onderscheiding en openbaring naar Hem. 
 
 
Gebed + bezinning 
01 .................... Lees 1 Korintiërs 2:6-12. Hij zal alles 

openbaren wat Hij voor jou heeft 
klaargemaakt als jij God liefhebt, zoekt 
en volgt. 
 

02 ..................... Zijn Geest wenkt, hoor je het? Bid de 
woorden van Psalm 119:125 over jouw 
eigen leven en houd jouw oren open om 
afgestemd te zijn en om Hem te kunnen 
horen. 
 

03 ...................... Vraag God dat Zijn kerk in toenemende 
mate Zijn stem zal horen en 
gehoorzamen zodat we alles kunnen 
zijn en en doen wat Hij voor ons heeft 
geschapen. 
  

 
Aantekeningen + reflectie 
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Kracht gegeven 
en gezonden 

 
 
 
 
Elke natie en generatie, onze 
eigen gezinnen en buren, allen 
hebben het nodig het Goede 
Nieuws te horen van wat God 
voor ons heeft gedaan in 
Christus. Dat kan niet 
gebeuren door menselijke 
kracht en methodologie; alleen 
de mogelijkheid van de Geest 
om mensen te trekken naar 
Jezus kan harten zachter 
maken en dat ze zich afkeren 
van de zonde en de vrije gift 
van verlossing ontvangen. Als 
gelovigen hebben we een 
boodschap die we mogen 
proclameren en uitleven. 
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Dag 19 Kracht om getuigen voor Jezus te 
zijn 
 
God heeft Zij heilige Geest beloofd aan degenen die bereid zijn 
het Goede Nieuws te delen met de mensen die Hij in hun leven 
heeft gezet. 
 
De tekst van vandaag 
 
Maar wanneer de heilige Geest over jullie komt, zullen jullie kracht 
ontvangen om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in heel Judea en 
Samaria, tot aan de uiteinden van de aarde.’ 
Handelingen 1:8 
 
De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen: 
‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken van 
het water dat leven geeft. 
Openbaring 22:17 
 
Overdenk het Woord 
 
Voor velen van ons is het idee van ons geloof delen genoeg om ons 
nerveus en verlegen te maken. Maar God belooft ons 
bovennatuurlijke kracht te geven om Zijn getuigen te zijn aan de 
andere kant van de straat en rond de hele wereld. Is het geen 
ontspannende gedachte dat we niet hoeven te vertrouwen op onze 
eigen kracht? 
In plaats daarvan vertrouwen we op de heilige Geest dat Hij ons 
moed geeft die we nodig hebben op de juiste tijd en in de juiste 
context. Hoewel we niet weten of onze woorden ontvangen zullen 
worden, wordt een met kracht uitgeruste getuigenis voor Christus 
niet bepaald door ons vooropgezette idee van een succesvolle 
uitkomst. 
We zijn geroepen en hebben de belofte dat we kracht hebben 
ontvangen om het Goede Nieuws te delen van hoe Jezus in onze 
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levens beweegt en hoe Hij hetzelfde kan doen in de levens van 
anderen. 
Wanneer de heilige Geest jou beweegt te getuigen over de 
wonderlijke kracht van God, sta dan ook klaar om vervuld te worden 
met bovennatuurlijke dapperheid. Het is heerlijk aan te sluiten bij 
het werk dat de heilige Geest al doet! 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Vraag God jou vandaag weer opnieuw te 

vullen met Zijn kracht om angst te 
overwinnen en om jou aan te moedigen 
om een getuige te zijn van het Goede 
Nieuws van Jezus. 
 

02 ..................... Bid voor God degenen in jouw eigen 
unieke wereld die ver van God zijn en 
vraag God jou de woorden te geven die 
je kunt uitspreken. 
 

03 ...................... Bid voor degenen die zijn geroepen naar 
de einden van de aarde als getuigen, dat 
God hun de gelegenheid, gunst en 
veiligheid wil geven. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 20 Kracht om te preken - het evangelie 
te demonstreren 
 
Voordat we ooit onze monden openen om Gods Woord te 
prediken, vertellen onze handelingen een verhaal tegen degenen 
die het Goede Nieuws zouden willen horen. 
 
De tekst van vandaag 
 
Wij weten dat Hij u heeft uitgekozen: onze verkondiging aan u 
overtuigde immers niet alleen door onze woorden, maar ook door 
de overweldigende kracht van de heilige Geest. U weet hoeveel we 
voor u hebben betekend toen we in uw midden waren. 
1 Tessalonicenzen1:5 
 
Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden 
wanneer ik spreek, zodat ik met vrijmoedigheid het goddelijk geheim 
van het evangelie bekend mag maken, 20 waarvoor ik gezant ben, 
ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij vrijuit spreek, zoals mijn 
plicht is 
Efeziërs 6:19-20 
 
Overdenk het Woord 
Er bestaat een vaak aan gehaalde uitdrukking: ‘Predik altijd het 
Woord, desnoods met woorden’. 
Woorden spelen een noodzakelijke rol in het delen van het evangelie 
met anderen, maar daden spreken vaak luider dan woorden. Daarom 
behoren onze levens de waarheid te reflecteren van de 
transformerende kracht van Christus om te redden, te veranderen, te 
mobiliseren en ons kracht te geven. 
Paulus’ woorden aan de volgelingen van Christus in Tessalonica 
echoën dit gevoel. De heilige Geest kan aan onze woorden en daden 
kracht verlenen om in eenheid te werken, om het evangelie te 
proclameren. En bovendien: de heilige Geest gaat voor ons uit, 



57 
 

harten klaar makend om het Goede Nieuws te zien, te horen en te 
ontvangen. 
We zijn eenvoudig de boodschappers, geroepen en bekrachtigd om 
te delen, met de woorden die God ons geeft, het werk dat Hij doet in 
onze levens en de goede daden die Hij ons roept om te doen. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Hoe zie jij jouw woorden en daden 

werken in overeenstemming om het 
Goede Nieuws te proclameren naar de 
mensen die Hij in jouw leven heeft 
geplaatst? 
 

02 ..................... Bid dat de Heer jou een gebied in 
gedachten brengt waar jouw woorden en 
daden dichter kunnen aansluiten met het 
evangelie. Vraag Hem jou te helpen. 
 

03 ...................... Vraag de Heer elke vrees weg te nemen 
die jij hebt om het Goede Nieuws te 
proclameren en jou te vullen met kracht, 
dapperheid en nieuwe vreugde voor Zijn 
overweldigende goedheid. 
 

 
Aantekeningen + reflectie 
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Dag 21 Kracht om te leven in de volheid 
van Gods liefde 
 
Als we 21 dagen van bidden + vasten afsluiten, mag jij uitgaan 
in de wereld om het evangelie te delen waarbij jij Zijn liefde om 
jou heen voelt. 
 
De tekst van vandaag 
 
Moge Hij vanuit zijn rijke luister u innerlijke kracht en sterkte 
schenken door zijn Geest, zodat door uw geloof Christus kan gaan 
wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.  
Dan zult u met alle heiligen in staat zijn de lengte en de breedte, de 
hoogte en de diepte te begrijpen,  ja de liefde van Christus te kennen 
die alle kennis te boven gaat, opdat u geheel vervuld zult raken van 
de volheid van God. 
Efeziërs 3:16-19 
 
Extra tekst 
Johannes 13:34-35 
 
Overdenk het Woord 
‘Bediening en volgen van Jezus hoeft niet altijd moeilijk te zijn’, zei 
een voorganger onlangs. Ze suggereerden niet dat het leven dat in 
Christus wordt geleefd nooit uitdagend zal zijn - dat is een dwaze 
gedachte. 
In plaats daarvan, betekenden ze dat de liefde van Christus zo 
uitgebreid is dat, als we het toestaan, Hij ons zal overstromen met 
de glorie en grandeur van Zijn liefde. Die liefde zal onze harten 
vullen met een vreugde die alleen kan komen door de inwonende 
heilige Geest, die Zichzelf en Zijn goedheid aan ons openbaart op 
steeds toenemende manieren. 
Op deze laatste dag van onze 21 dagen van gebed en vasten zullen 
we nog nadenken over de drijvende kracht achter ons bestaan: de 
nooit eindigende, overweldigende liefde van God. Dat die liefde 
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onze levens bepaalt op een nieuwe manier in de periode die voor ons 
ligt, waar de Heer ons naar toe neemt. Dat het elk woord, elke daad, 
elke gedachte mag vervullen - zowel voor onszelf als de wereld rond 
ons. Dat we mogen leven, in elk moment, in een voortdurend 
groeiend begrip van de liefde van God, die zich uit in de persoon en 
het werk van Jezus. 
 
Gebed + bezinning 
 
01 .................... Denk aan Paulus’ verklaring in Efeziërs 

dat we ‘... met alle heiligen in staat zijn 
de lengte en de breedte, de hoogte en de 
diepte te begrijpen, ja de liefde van 
Christus te kennen die alle kennis te 
boven gaat, opdat u geheel vervuld zult 
raken van de volheid van God.’ 
Hoe zou dat voelen?  
 

02 ..................... Bid dat de Heer jou opnieuw zal vullen 
met Zijn Geest en aan jou op een 
nieuwe manier de diepte van Zijn liefde 
voor jou zal openbaren. 
 

03 ...................... Vraag de Heer, als Hij Zijn liefde voor 
jou in toenemende mate openbaart, jou 
kracht te geven om anderen op grotere 
manieren lief te hebben op meer op 
Christus lijkende manieren. 
 

Aantekeningen + reflectie 
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De volgende stap 
 
Je hebt 21 dagen van door de Geest vervuld gebed 
meegemaakt. Hoe kan de heilige Geest jou leiden om te 
reageren? 
Lees jouw aantekeningen van de voorgaande pagina’s 
waarover je hebt nagedacht nog eens door. Neem dan een 
besluit over wat je je voor 2025 gaat voornemen.  
 
Dank dat je je bij ons voegde met 21 dagen van gebed en 
vasten 2025 
 
Ons gebed is dat jij dichter naar de Heer bent gegroeid en 
meer bent gaan begrijpen van de kracht van de heilige 
Geest. Meest van alles bidden we dat jij weet hoe geliefd jij 
bent. 
Speciale dank gaat uit naar iedereen die werkte aan en bad 
voor deze uitgave. We hopen dat deze laatste 21 dagen een 
zegen zijn geweest en dat jouw gezin samen door zal gaan 
in gebed en broederschap. 
                                                                                                              
Denk na 
 
Wat leerde God jou door deze 21 dagen van bewust gebed 
en vasten? 
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